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|Beste ouders

Het zijn zeer spannende tijden. Tijden waar in iedereen zijn best doet om zich aan de maatregelen te
houden. Ik ben blij dat de school deze laatste periode wat minder getroffen werd door het coronavirus.

We waren zeer verheugd dat de kinderen die in quarantaine zijn moeten gaan op 10/12 allemaal een
Inegatieve coronatest hadden. Ik wil alle ouders, kinderen en leerkrachten bedanken voor het be grip
en de steun die we kregen!

We eindigen het jaar 2020 met veel onzekerheid. Zo hoor je in het nieuws dat ze denken om de scholen
e sluiten tot 31 januari, andere berichten melden tot 10 januari é We zullen m
definitieve beslissing! Wij hopen van harte om iedereen terug te zien op school op 4 januari.

Om het zekere voor het onzekere te nemen, hebben de kinderen vandaag al hun schriften m ee. Dit
om ervoor te zorgen dat, indien we moeten overschakelen op online lessen, de kinderen hun materiaal
bij zich hebben . Gelieve dan ook niet in de schriften te werken, tenzij de juf of meester hen anders
informeerde.

e sluiten het rare jaar 2020 af en kijken uit naar een beter 2021! Een jaar waar in ik iedereen e en goede
gezondheid wens. Dat iedereen mag hebben wat zijn hartje verlangt!

Ons team zal alvast haar uiterst e best doen om het 2de semester zo aangenaam en leerrijk mogelijk te
laten verlopen. We blijven onze fluoweken organiseren en kijken uit naar een ac tiviteit waar op we de
ouders weer op school kunnen ontvangen.

IOnze allerbeste wensen voor 2021!

Met vriendelijke groeten
Isabelle de Kriek




FIINE FEESTEN!

Team De Vaart!




Kla

December, het einde van het eerste trimester. Dit betekent in de peuterklas
dat we afscheid nemen van de kleuters die jarig zijn op het einde van het
jaar. Afscheid van de kleuters die geboren zijnin 2017.

Vaarwel Teo , Gabriel, Ellie , Cyriel, Lander , Ranim, Milo, Zakariayya en Rayanne .

(Ellie was afwezig op de dag dat de foto werd getrokken)
Het gaat jull ie goed bij juf An en Juf Griet!

Maar we blijven niet alleen achter. Onze vriendjes en vriendinnetjes van
2018 : Kiki, Senne, Indira, Jack, Nina, Nick, Vic, Noor en Khaled

Welkom Noah, Miel, Anais, Leon, Emiel, Nicolas en Alexis
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Na vele nachten slapen was het eindelijk 1 december. We hadden groot
bezoek op school. Met z'n allen trokken we naar de parking waar we
ongeduldig stonden te wachten. Plots kwam een tractor de parking
opgereden en wie zat er in de kar? Ja hoor, de Sint en 2 Pieten. Nadat we

hen hadden ontvangen op de parking, gingen we terug naar de klas. In de
loop van de voormiddag mochten we dan echt bij de Sint gaan. Hij zat op

het podium in een mooie grote zetel en zijn Pieten deden gekke kunstjes
naast hem. Hij las voor uit zijn boek en wij zongen dan nog een liedje en
zegden een versje op. De  Sint vond het supermooi en hij had ook nog
geschenkjes mee voor in de klas. Eens we terug in de klas waren, de den we
vlug de geschenkjes open . Joepi e, we hadden heel wat nieuwe puzzels
gekregen en die moesten we natuurlijk uitproberen. We hadden ook nog
allemaal een zakje vol lekkers gekregen en dit namen we mee naar huis.










